
 

 Ronde van Maarten 2020 Etappe 22 Poperinge  
 

Tijdens deze etappe verkennen we twee dorpen in de gemeente Poperinge. 

 

Abele 
Patrick Samyn (Bewonersplatform Abele) leidt ons rond in zijn dorp ‘op de schreve’.  

We flirten tijdens onze tocht permanent met de grens. De ene kant van de hoofdstraat is België en 

de overkant is Frankrijk. Om van café naar café te gaan moet je de grens (=straat) over. 



 
 

De kerk staat op het grondgebied van het Franse dorp 

Boeschepe. 

Het is er heel rustig om te wonen. Er is een uitgebreid 

verenigingsleven dat een plek heeft in het 

ontmoetingscentrum ‘d’hoge schole’, op de plaats van 

de voormalige gemeenteschool, op het hoogste punt 

van het dorp. De grote spijker bij het binnenrijden van 

het dorp is een verwijzing naar de klinknagel die op het 

kruispunt midden in het dorp de grens aangeeft. Ga 

zeker eens de picon vin blanc proeven bij Au Tahiti.  

Je kan er ook zelf een wandeling uitstippelen langs het 

wandelroutenetwerk Hoppeland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wandelroutes.org/wandelrouteplanner/hoppeland


Proven 

De kerk en de school liggen een beetje verscholen achter de 

grote weg die het dorp doorkruist.  

Bij de kerk vind je ook nog een B&B uitgebaat door de vierde 

generatie hoppekwekers uit het dorp. Het is één van de 

startplaatsen van de Hopperoute. Wij gingen nadien even 

uitrusten op één van de stoelen op het dorpsplein die 

buurman Vilbert daar plaatste. 

 

 



  


