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We sluiten ons bezoek aan de Westhoek af in twee dorpen van Diksmuide. 
 

 
Oostkerke 
We houden halt op het Sint-Veerleplein onder de grote bomen met 
mooie bakstenen huizen in de schaduw van de kerk. Dit dorp kreeg 
het in de loop van de geschiedenis al heel hard te verduren. Tijdens 
Wereldoorlog I werd het volledig verwoest en nadien 
heropgebouwd. De dorpsgenoten vormen een hechte 
gemeenschap en vierden op het moment van ons bezoek met zijn 
allen samen kermis op het plein. Klik hier voor meer info over het 
dorp. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostkerke_(Diksmuide)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Woumen 
We gingen langs de landelijke wegen van het dorp op zoek naar het 
resultaat van ‘Woumen FERM in de bloemen’ dat deze zomer het 
dorp kleurde. Klik hier om alle foto’s te zien.  
We houden ook nog even halt bij het nieuwe ontmoetingscentrum 
Walnes (de oudste naam van het dorp). 
 

https://photos.google.com/share/AF1QipNvkeqv3K54IzrB-D5ZyPyBd_69QMSVo83jCx3hP3Wa0rC38fItmgxVL_acDc0H7A?key=X2I1a0ZDdmZCUnE0T2VlUjhkTW9tSnlHX0JuQzBB


 
 
 
 

 


